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Woord van de pastoor 

Beste parochianen,

Het parochieblad dat voor u ligt bestrijkt de periode tot begin mei. De 
periode van de vastentijd is begonnen, een tijd van bezinning, reflectie en 
gebed. Een mooi thema dat klinkt door deze tijd is “Keer naar Mij terug 
met heel je hart”. Het nodigt ons uit om onszelf opnieuw af te stemmen op 
Gods roep. In deze veertig dagen voor Pasen worden wij uitgedaagd om 
bewust stil te staan bij ons geloof, onze relaties en onze keuzes. Het is 
een tijd om ons hart te openen voor God en onszelf af te vragen: hoe kan 
ik dichter bij Hem komen? Wat mag er in mijn leven veranderen om meer 
liefde, vrede en rechtvaardigheid te brengen? De vastentijd roept ons op 
om te vasten van datgene wat ons afleidt van het hogere doel, en ons te 
verdiepen in wat werkelijk belangrijk is.

Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, het moment waarop we de 
opstanding van onze Heer Jezus Christus vieren. Het is een tijd van 
vreugde en hoop, een tijd waarin we gedenken dat de dood niet het 
laatste woord heeft, maar dat het leven, de liefde en de vergeving van 
God ons voorgaan. Tijdens de paastijd mogen we ons opnieuw 
verwonderen over het onvoorstelbare geschenk van Gods genade, die 
ons in Christus door het kruis heen naar nieuw leven leidt.

In de eerste weken van mei kijken we terug op belangrijke momenten uit 
onze geschiedenis. Op 4 mei herdenken we de doden die in oorlogen en 
conflicten hun leven gaven voor vrijheid en vrede. De bevrijding op 5 mei 
markeert de overwinning van de liefde op de haat, van de vrede op de 
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oorlog. Deze dagen herinneren ons eraan dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is, maar dat we ervoor moeten zorgen dat we elkaar in 
respect en liefde behandelen, in navolging van Christus.

Laten we deze bijzondere tijden gebruiken om ons geloof te vernieuwen 
en te versterken. Keer naar Hem terug met heel je hart, en wees een licht 
voor anderen.

Met vriendelijke groet,
pastoor Theo Miedema

Gedicht
bij het Evangelie van Mattheüs (hoofdstuk 25, verzen 35–40)

Toen ik alleen was, bracht U mij liefde
Toen ik honger had, gaf U mij te eten,
toen ik dorst had, gaf U mij te drinken,
toen ik dakloos was, opende U voor mij de deuren,
toen ik naakt was, schonk U mij uw mantel.
Toen ik moe was, bood U mij rust aan,
toen ik ongerust was, nam U mijn kwelling weg,
toen ik klein was, leerde U mij lezen,
toen ik alleen was, bracht u mij liefde.
Toen ik gevangen was, kwam U naar mijn cel,
toen ik bedlegerig was, verzorgde U mij,
toen ik als vreemdeling kwam, nam U mij op,
toen ik werkloos was, vond U voor mij werk.
Gekwetst in het gevecht, verzorgde U mijn wonden,
toen ik zorgen had, deelde U mijn moeilijkheden.
U zag mij overdekt met bloed en spuwsel;
U herkende mij onder het zweet.
Toen men mij uitlachte, hebt U mij begrepen
en toen ik blij was, deelde U mijn vreugde.

(In de spiritualiteit van) Moeder Teresa uit Calcutta
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Vastenperiode 
De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de 
zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. De 
zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 
dagen over. Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat 
Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren 
dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land. 
In de vastentijd draagt de priester tijdens de Eucharistie een paars 
kazuifel. Paars is in de R.-K. Kerk de symbolische kleur voor boete, 
berouw, inkeer en rouw. Uitzonderingen op de paarse kleur zijn de vierde 
zondag (Halfvasten) en Witte donderdag.

Halfvasten

De vierde zondag in de vastentijd. De vastenperiode is op de helft. Tijdens 
de Eucharistie draagt de priester een roze kazuifel: door het paars van 
berouw en inkeer schijnt al het licht van Pasen.

Palmpasen (29 maart 2026)

De zondag voorafgaande aan Pasen. Op deze zondag wordt de intocht 
herdacht van Jezus in Jeruzalem. Hij zat daarbij niet op een paard (het 
symbool van de overheersende Romeinen), maar op een ezel, een 
symbool van nederigheid. Omdat Jezus door de menigte werd toegejuicht 
met palmtakken, heet die dag Palmzondag. Op die dag worden ook 
palmtakjes ingewijd (in weerwil van de naam zijn het meestal buxustakjes 
of wat daar op lijkt), die door mensen mee naar huis worden genomen om 
het huis beschermen tegen bijvoorbeeld blikseminslag en brand. Het 
palmtakje wordt achter een kruisbeeld gestoken.

Goede Week

De week voorafgaande aan Pasen waarin herdacht wordt dat Jezus zijn 
lijden en kruisdood moest ondergaan. De Goede Week is het hoogtepunt 
van de vastentijd en heel in het bijzonder een week van inkeer en 
bezinning. 
Chrismamis op woensdag 1 april
Op de woensdag in de Goede Week wordt in ons bisdom traditioneel de 
chrismamis gehouden. Dat is een speciale viering in de kathedraal, die 
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maar één keer per jaar plaatsvindt. Tijdens deze mis wijdt de bisschop de 
heilige oliën (waaronder chrisma) die door het jaar in parochies gebruikt 
worden voor het toedienen van sacramenten. Daarnaast vernieuwen alle 
aanwezige priesters tijdens de chrismamis hun wijdingsbelofte.
Deze pontificale viering is altijd zeer druk bezocht. De laatste jaren deden 
er meer dan honderd priesters aan mee. Ook is het gebruik dat alle 
parochies uit heel Limburg een vertegenwoordiging naar deze viering 
sturen. De chrismamis is daarom de enige viering in het jaar waarvan je 
kunt zeggen dat het hele bisdom rond de bisschop verzameld is.
De chrismamis begint om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal aan 
de Markt in Roermond en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Witte donderdag (2 april)

De donderdag voorafgaande aan Pasen, waarbij herdacht wordt dat 
Jezus het laatste Avondmaal vierde met zijn apostelen (leerlingen) en 
daarbij de Eucharistie instelde. De naam Witte donderdag verwijst naar de 
kleur van de liturgie (de priester draagt een wit kazuifel) en naar de witte 
doeken waarmee op deze dag de kruisbeelden in de kerk zijn afgedekt.

Goede vrijdag (3 april)

De vrijdag voorafgaande aan Pasen, waarin herdacht wordt dat Jezus zijn 
lijden op zich nam en aan het kruis stierf. In de R.-K. Kerk wordt op deze 
dag geen Eucharistie gevierd, maar wel de zogenoemde Kruisweg, een 
herdenkingsdienst langs de veertien staties van het lijden en de dood van 
Jezus.

Stille zaterdag (4 april)

De zaterdag voorafgaande aan Pasen en de laatste vastendag (tot 12.00 
uur ’s middags). De dag heet Stille zaterdag omdat dan de kerkklokken 
niet geluid worden. Volgens de volksoverlevering waren de kerkklokken 
dan op weg naar Rome om de paaseieren te halen.

Pasen (Paaswake 4 april ’s avonds en Paaszondag 5 april)

De dag dat christenen de verrijzenis van Jezus Christus vieren. Dat Jezus 
op de derde dag na zijn lijden en sterven aan het kruis uit de dood is 
opgestaan, is het belangrijkste feit in het christelijke geloven en dus de 
hoogste feestdag in de katholieke kerk.
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Pasen wordt gevierd op de eerste zondag ná de eerste volle maand in de 
lente. De eerst mogelijk dag van Pasen is 22 maart, de laatst mogelijke 25 
april. De datum fluctueert dus en ligt niet zoals bijvoorbeeld Kerstmis vast. 
Omdat de datum van Pasen steeds verandert, veranderen ook de data 
van aan Pasen gerelateerde dagen zoals Aswoensdag (46 dagen vóór 
Pasen), Hemelvaart (op de 40ste dag ná Pasen) en Pinsteren (op de 
50ste dag na Pasen).

Paasei 

Het paasei dankt zijn populariteit mede aan het Vasten. Paus Gregorius 
de Grote verbood omstreeks 600 niet alleen om tijdens de vastentijd 
vlees, maar ook om eieren te eten. Eieren, die in gekookte vorm langer te 
bewaren zijn, werden zo een begeerlijke lekkernij die op paaszondag 
weer genuttigd mocht worden. Daarnaast was het ei al een 
vruchtbaarheidssymbool vanuit de heidense en Joodse traditie en werd 
het mede daardoor het symbool van de Verrijzenis van Jezus.

Paashaas

Naast het paasei is ook de paashaas een symbool van vruchtbaarheid. 
Dit stoelt op de Saksische vruchtbaarheidsgodin Easter of Eostre (denk 
aan de namen voor Pasen in Engeland Easter en in Duitsland Ostern). In 
christelijke tijden werd de haas ook een symbool van onschuld (gezegde: 
‘mijn naam is haas’), waarmee een verband werd gelegd met de 
gekruisigde, maar onschuldige Jezus en met zijn Verrijzenis. Sinds de 
16de eeuw heeft het gebruik van de Oschter Haws, de paashaas, die een 
mand met eieren cadeau deed als je braaf was geweest, zich over 
Duitsland en West-Europa verbreid.

Beloken Pasen

De eerste zondag ná Pasen. ‘Beloken’ betekent zoiets als ‘gesloten’, 
denk bij voorbeeld aan ‘luik’. De term refereert aan het feit dat de 
volgelingen van Jezus, de apostelen, zich na diens dood en verrijzenis 
afgezonderd hadden, bang voor de dingen die konden gebeuren. Pas met 
Pinksteren doorbraken zij die angst en begon, nadat de H. Geest over 
hen was gekomen, hun prediking van de Goede Boodschap, het 
evangelie.
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“Breng uw volle gaven naar de verzamelplaats, zodat Mijn Huis kan 
voortbestaan”
  Maleachi 3:10

Beste parochiaan van de H. Antonius Abt op de locaties Ottersum, 
Milsbeek, Molenhoek, Mook, Middelaar en Venzelderheide,

Beste dorpsbewoner die het kerkgebouw een warm hart toedraagt,

Wij kloppen bij u aan in een belangrijke zaak. De Kerk in uw buurt heeft 
uw financiële bijdrage dit jaar heel hard nodig om te kunnen blijven 
bestaan, niet alleen nu, maar vooral in de wereld van morgen, de wereld 
van uw kinderen en kleinkinderen. Zodat zij ook plaatsen behouden waar 
het Geloof wordt beleefd en doorgegeven, waar ruimte is voor stilte, 
bezinning en een kaarsje, gebouwen in hun omgeving die hen dierbaar 
zijn. In deze folder leest u over het hoe en waarom. Wilt u dat we 
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persoonlijk bij u aankloppen met uitleg: aarzel niet het ons te laten weten!
Onze kerk is gebouwd door de grote inzet van onze voorouders. De 
kerktoren is vaak het centrale en mooie herkenningspunt van het dorp, 
zichtbaar van verre, en ’s avonds sfeervol verlicht. Hier vinden de grote 
momenten van het leven plaats: doop, communie, huwelijk, afscheid. 
Maar ook in het dagelijks leven speelt de kerk een rol: als plek voor 
ontmoeting, viering en reflectie, als centrum van het dorp. Dit alles is 
alleen mogelijk als wij, de huidige generatie, ons inzetten voor behoud van 
de kerk.

Het is belangrijk te beseffen dat de kerk niet wordt gefinancierd door de 
overheid, noch door het bisdom of de paus. De verantwoordelijkheid ligt 
bij ons, de parochianen en bij iedereen die het kerkgebouw een warm hart 
toedraagt. De kerk leeft van giften. Zonder deze bijdragen kan de kerk 
haar deuren niet openhouden en haar functie niet blijven vervullen.

Daarom vragen wij u, onder het motto ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’, om een financiële bijdrage. Uw gift maakt het mogelijk om het 
kerkgebouw te onderhouden, vieringen te organiseren en de kerk als 
ontmoetingsplek te behouden. Het bisdom hanteert als richtlijn een 
jaarlijkse bijdrage van 1% van uw inkomen, of ongeveer €13 per maand. 
Uiteraard is elke bijdrage welkom, groot of klein. Geef wat u kunt en wat 
uw hart u ingeeft. Zoals in de Bijbel staat: “Laat ieder doen zoals hij zich in 
zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of dwang, want God heeft 
een blijmoedige gever lief.” (2 Korinthiërs 9:6-7).

Het onderhoud van de kerk vraagt veel inspanning en de vaste lasten zijn 
hoog. Denk aan kosten voor verwarming, verlichting, schoonmaak, 
reparaties en verzekeringen. Daarnaast zijn er investeringen nodig om het 
gebouw veilig en toegankelijk te houden, en om te voorkomen dat het in 
verval raakt. Soms wordt er nagedacht over een nieuwe bestemming voor 
het kerkgebouw, bijvoorbeeld als ontmoetingsruimte of cultureel centrum, 
zodat het gebouw behouden blijft voor het dorp. Ook dan blijven de 
kosten en investeringen doorlopen en zijn uw giften nodig.
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Wij zijn dankbaar voor iedereen die de kerk al steunt, en moedigen 
iedereen aan om een bijdrage te overwegen. Uw gift is bovendien fiscaal 
aftrekbaar, omdat onze parochie de ANBI-status heeft. Daarnaast is er de 
mogelijkheid van periodieke giften die eenvoudig kunnen worden 
vastgelegd via het standaardformulier van de Belastingdienst, waardoor 
uw bijdrage volledig aftrekbaar is. Meer informatie hierover vindt u op de 
website belastingdienst.nl (zoek op ‘periodieke gift ANBI overeenkomst’). 
Ook kunt u de kerk opnemen in uw nalatenschap, zodat uw steun 
voortleeft voor toekomstige generaties.

Heeft u vragen, wilt u persoonlijk uitleg of wilt u overleggen over uw 
bijdrage? Neem gerust contact op met onze penningmeester via 
robpeperzak@yahoo.com. Op de achterzijde van deze brief vindt u de 
bankgegevens per parochie.

Door uw gebed, uw betrokkenheid, uw inzet of uw bijdrage blijft onze 
parochie een plek waar mensen elkaar ontmoeten, troost vinden, vieren, 
rouwen en danken. Laten we samen zorg dragen voor deze plek van 
geloof en hoop, voor onszelf én voor de generaties na ons. Dank u wel 
voor alles wat u mogelijk maakt!

Met hartelijke groet,
Het kerkbestuur van de parochie H. Antonius Abt

Vastenactie 2026 voor Bolivia

En Jezus zei: 'Geven jullie hen maar te eten'

Dit jaar 2026 willen wij (parochie Antonius Abt) 
de opbrengst van de Vastenactie bestemmen 
voor Bolivia. 
Het Boliviaanse regenwoud van het bisdom 
Pando staat centraal tijdens de jaarlijkse 
Vastenactie-campagne. Begin januari maakte 
stichting Vastenactie in Den Bosch kennis met 
een inspirerende bisschop, Mgr. Eugenio Coter, 
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én met zijn team. Zij zetten zich dagelijks in om de meest kwetsbare 
mensen nabij te zijn. Dat doen ze onder meer door voor de zieken te 
zorgen en door gevangenen te bezoeken. Kortom: door de werken van 
barmhartigheid in de praktijk te brengen, die al 65 jaar een belangrijke 
inspiratiebron vormen voor Vastenactie.

Vijf broden en twee vissen

Het campagnethema 2026 komt uit de parabel van de vijf broden en twee 
vissen. Een menigte van duizenden mensen is bijeen rond Jezus. Ze zijn 
hongerig en moe, maar er zijn slechts vijf broden en twee vissen. De 
leerlingen weten niet meer wat te doen. En Jezus zegt dan: “Geven jullie 
hen maar te eten.” Met deze ene zin legt Jezus de verantwoordelijkheid 
bij zijn leerlingen — en bij ons.

Gevangenen bezoeken

In Bolivia krijgt deze indringende opdracht heel concreet handen en 
voeten in het werk van bisschop Eugenio en zijn team: in het werk van 
Marie Cruz bijvoorbeeld, die gevangenen bezoekt, uit eigen zak eten voor 
ze betaalt en voor ze zorgt als een moeder.

Slechte voorzieningen in gevangenis

Het leven in gevangenissen in Bolivia is hard en moeilijk. Mensen leven er 
dicht op elkaar, moeten voor hun 
eigen onderhoud voorzien en hebben 
niets om handen. De voorzieningen 
zijn minimaal: een paar toiletten voor 
honderden mensen, nauwelijks 
verlichting, nauwelijks stromend 
water, geen ventilatie en veel meer 
mensen in de cellen dan waarvoor ze 
bedoeld zijn. De honger, verveling en 
uitzichtloosheid maken het leven hier extra hard. Bovendien hebben veel 
mensen die hier terechtkomen nauwelijks toegang tot juridische bijstand, 
waardoor ze vaak onnodig lang in de gevangenissen verblijven.
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Omstandigheden verbeteren

Dit jaar wil Vastenactie het werk van het bisdom Pando in de 
gevangenissen steunen. In overleg met Marie Cruz en de gedetineerden 
willen we onder meer zorgen voor voedsel door moestuinen aan te 
leggen en de mogelijkheid bieden om eenden en kippen te houden binnen 
de muren van de gevangenis. Daarnaast wil het bisdom gratis juridische 
en medische hulp bieden. Ook wil het project voorzien in een zinvolle 
dagbesteding die mensen in staat stelt praktische vaardigheden te leren. 
Kortom hoop brengen op donkere plekken.

Steun de Vastenactie via de collectebus in onze kerk of maak uw bijdrage 
over op rekeningnummer: NL21 INGB 0003 0000 46 ten name van 
Vastenactie Bisdom Roermond.
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Rooster vieringen H. Antonius Abt

Ven-Z. Otters. Milsb. Midd. Mook Molenh

7/8 mrt 19.00 9.30

14/15 mrt 19.00 9.30 11.00

21/22 mrt 17.00 9.30

28/29 mrt
Palmzo.

17.00 9.30 11.00

di. 31 mrt
19.00

Boetev.

do. 2 apr
Witte Do. 19.00

vr. 3 apr
Goede Vr.

13.30
Kruisw.

15.00
Kruisw.

19.00
Herdenk

15.00
Kruisw.

za. 4 apr
Paaswake

21.00

zo. 5 apr
Pasen

11.00 9.30

ma. 6 apr
2e Paasd. 11.00 9.30

11/12 apr 19.00 9.30

18/19 apr 19.00 9.30
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Ven-Z. Otters. Milsb. Midd. Mook Molenh

25/26 apr 19.00 9.30 11.00

2/3 mei 19.00 9.30

ma. 4 mei 19.00 19.00

do 7 mei
19.00 

Rh

9/10 mei 19.00 9.30 11.00

do. 14 mei 10.00

16/17 mei 19.00 9.30

23/24 mei
Pinksteren 19.00 9.30 11.00

Rh = bij de Mariakapel aan de Riethorsterweg

Stille dag Maria Mater Kring
Dinsdag 24 Maart 2026
Dit op voorbereiding op het komend Paasfeest.
Samen een rust moment in deze drukke tijd.

Spreekt dit u aan, eenieder is welkom.
Deze bijeenkomst wordt gehouden
in de pastorie van de Paterskerk:
Leunseweg 5 te Venray.

Het programma is als volgt:
  9.30 u. Inloop met koffie of thee
10.00 u. Inleiding door pastoor Snijders
10.45 u. Aanbidding bij het uitgestelde Allerheiligste en 

biechtgelegenheid
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11.15 u. Heilige Mis
Aansluitend bidden Maria Mater Kring gebed

12.15 u. Lunch (zelf lunchpakket mee nemen)
13.00 u. Rozenhoedje
14.00 u. Einde bijeenkomst 
Als afsluiting: koffie of thee.

De bijdrage aan deze dag bedraagt € 5,00
Heeft u vragen bel maar:
Tel: 06 - 55925833

Tot ziens op 24 maart
Met vriendelijke groeten,
Carla kersten

Bedevaart naar Wittem

Op zaterdag 16 mei 2026 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 86e 
keer op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem.

Thema: Onderweg &Volharden
Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties – 
ook schriftelijk – aan de H. Gerardus kenbaar te maken.

Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige 
kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is 
overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich 
aanmelden bij Carla Kersten (zie hieronder).

De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 17 april 2026.
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Een hartelijke groet aan allen en we hopen u weer allemaal te mogen 
ontmoeten.

Aanmelden bij:
C. Kersten: chpm.kersten@gmail.com; Tel. 06 – 55925833.

Vrijwilligersmiddag kerklocatie Middelaar
De Koppel stroomde op zondag 11 januari gezellig vol met vrijwilligers, 
die meteen voorzien werden van koffie en thee met wat lekkers.
Na de inloop nam Diny Rohrbach (lid van de kerngroep) het woord voor 
een korte opening. Ze heette iedereen van harte welkom en lichtte het 
programma toe.

Vervolgens werd even stilgestaan bij de nieuwe parochie H. Antonius Abt. 
Zes kerklocaties vormen voortaan samen één parochie. Dat betekent een 
nieuwe indeling van het vieringenrooster en ook dat het parochienieuws in 
Middelaar vanaf 2026 niet meer huis-aan-huis wordt bezorgd. Er werd 
afscheid genomen van de vrijwilligers die het parochienieuws 
rondbrachten en van de beheerders van de kapel aan de Eindweg, die 
het stokje overdroegen aan hun opvolgers.

Pastoor Theo Miedema, die er gelukkig ook bij kon zijn, vertelde nog wat 
meer over de fusie, de veranderingen die het gevolg daarvan zijn en het 
belang van samenwerken in deze nieuwe fase.

Daarna was het tijd voor actie en werd iedereen ingedeeld in groepjes. De 
eerste activiteit zorgde voor fanatiek zoeken naar spreekwoorden op een 
‘spreekwoordenzoekplaat’. Er konden maar liefst 38 spreekwoorden 
worden gevonden. De groep met de meeste gevonden spreekwoorden 
mocht deze voorlezen, tot vermaak van de rest.

Na deze activiteit volgde (de door Hans Derks gemaakte) quiz ‘Weet je 
het nog?’. Iedere groep kreeg meerkeuzevragen over geselecteerde, 
bijzondere oude foto’s van Middelaar.
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Na de pauze (met soep en broodjes) werden op een groot scherm de 
juiste antwoorden van de quiz, met bijbehorende foto’s, getoond. De 
winnende groep(en) mochten meedoen aan de verloting van een mooie 
Paaskaars. Uit een bak met lootjes werd de gelukkige winnaar getrokken

De gezellige middag werd afgesloten met een groepsfoto van de 
aanwezige vrijwilligers.

Eritrese Orthodoxe Kerk viert in Molenhoek 
Sinds 21 februari vieren de Eritrese Orthodoxen in de kerk van 
Molenhoek eens in de 14 dagen hun eigen vieringen. Voor het eerst zullen 
zij Pasen vieren in Molenhoek, echter hun Paasdatum is een week later 
als die van ons.
Vorig jaar (2025) viel de Paasdatum gelijk voor alle christelijke 
denominaties, dat komt eens in de zoveel tijd voor. Katholieken volgende 
de gregoriaanse kalende (sinds 1582) en de Eritrese Orthodoxen volgens 
de Juliaanse kalender (sinds 532 n. Chr.). U moet eens op Wikipedia 
kijken hoe dat allemaal is gekomen (zoekwoord: Juliaanse kalender; 
paasdatum).
Dus wanneer wij Pasen vieren (5 april), vieren de Orthodoxen hun 
Palmpaasfeest. 
Wanneer wij Beloken Pasen vieren (de week ná het katholieke Pasen), 
vieren de orthodoxen hun Paasviering.
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U begrijpt dat de wens groeiende is naar éénwording van de paasdatum. 
Vorig jaar werd daarom uitgebreid stilgestaan dat alle christenen 1700 
jaar gezamenlijk het concilie van Nicae vierden, waar de kerkvaders één 
geloofsbelijdenis hebben 
samengesteld voor alle Christenen. 
Door het overlijden  van paus 
Franciscus is de nieuwe paus Leo de 
14e daar de ceremoniële plechtigheid 
voorgegaan met de oecumenisch 
patriarch Bartholomeüs I van 
Constantinopel 
(foto: EPA).

Weekse Missen in de week na Pasen allemaal in Mook

Een onderdeel van de liturgie van de Eritrees-Orthodoxe Kerk is het 
vieren van de Goede Week met een meerdaags verblijf in de kerk.
Aangezien hun Pasen een week na ons Pasen valt, is hun Goede Week 
in de week na ons Pasen (6 – 12 april).
Dit betekent dat in die week onze Missen in de kerk van Molenhoek 
vervallen. De Missen van de dinsdag en donderdag zullen dan in de kerk 
van Mook zijn.

Geen openstelling kerk Molenhoek op de zondagen zonder H. Mis

In Molenhoek is de kerk lange tijd open geweest van 11.00 – 13.00 uur op 
de zondagen waarop er geen H. Mis was. Iedereen die dat wilde was 
welkom om de kerk binnen te komen voor een moment van stilte, gebed, 
en/of een kaarsje aan te steken.
Vanwege de tweewekelijkse viering van de Eritrees Orthodoxe Kerk komt 
deze openstelling vanaf 22 februari te vervallen.
Overigens zijn de parochianen van onze parochie H. Antonius Abt van 
harte welkom bij de vieringen van de Eritreeërs.
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Overzicht Doordeweekse Vieringen

Let op: In de week na Pasen zijn er geen doordeweekse 
vieringen in Molenhoek.

Dinsdag 18.30  Rozenkransgebed
19.00  Eucharistie Molenhoek

Woensdag 9.00  Eucharistie Milsbeek

Donderdag 9.00  Eucharistie
Aansluitend Aanbidding tot 10.00 uur Molenhoek

Vrijdag
9.00  Eucharistie
Aansluitend 
Barmhartigheidsrozenkrans

Mook

Vrijdag 19.00  Rozenkrans voor de vrede Molenhoek

VIERINGEN IN MMM  7 maart – 29 mei
Let op: In de week na Pasen zijn alle weekse Missen in Mook.

7/8 mrt 3e zondag van de Veertigdagentijd
zo   9.30 u. Mook Mis
di  10 mrt Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 12 mrt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  13 mrt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede in de wereld

14/15 mrt 4e zondag van de Veertigdagentijd
zo   9.30 u. Mook Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis
di  17 mrt Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
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do 19 mrt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  20 mrt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede in de wereld

21/22 mrt 5e zondag van de Veertigdagentijd
za 17.00 u. Middelaar Mis
zo   9.30 u. Mook Mis
di  24 mrt Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 26 mrt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  27  mrt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede in de wereld

28/29 mrt Palmzondag
zo   9.30 u. Mook Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

di  31 mrt Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis 
Boeteviering met biechtgelegenheid

do 2 apr Mook 19.00 u. Mis Witte Donderdag
vr  3 apr Mook 15.00 u. Kruisweg

Molenhoek 15.00 u. Kruisweg
Mook 19.00 u. Herdenking lijden en sterven van Christus

4/5 apr Pasen
za 21.00 u. Mook Paaswake
zo   9.30 u. Mook Mis Eerste Paasdag
ma   6 apr Middelaar 9.30 u. Mis Tweede Paasdag m.m.v. 

Cantorgroep

di    7 apr Mook 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do   9 apr Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  10 apr Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Mook 19.00 u. Rozenkrans voor vrede in de wereld
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11/12 apr 2e Zondag van Pasen (Barmhartigheidszondag)
zo   9.30 u. Mook Mis

di  14 apr Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 16 apr Molenhoek 19.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  17  mrt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede in de wereld

18/19 apr 3e zondag van Pasen
zo   9.30 u. Mook Mis
di  21 apr Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 23 apr Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  24 apr Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede in de wereld

25/26 apr 4e zondag van Pasen
zo   9.30 u. Mook Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

di  28 apr Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 30 apr Molenhoek 9.00 u. Mis
vr   1 mei Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede in de wereld

2/3 mei 5e zondag van Pasen
za 19.00 Middelaar Mis
zo   9.30 u. Mook Mis

ma 4 mei Mook 19.00 Oecumenische dienst Dodenherdenking
di  5 mei Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 7 mei Plasmolen 19.00 u. Mis bij de Riethorstkapel
vr  8 mei Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede in de wereld
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9/10 mei 6e zondag van Pasen
zo   9.30 u. Mook Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

di  12 mei Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 14 mei Mook 10.00 u. Mis Hemelvaart (in theater op 

scoutingterrein)
vr  15 mei Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede in de wereld

16/17 mei 7e zondag van Pasen
zo   9.30 u. Mook Mis

di  19 mei Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 21 mei Molenhoek 9.00 u. Mis
vr  22 mei Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede in de wereld

23/24 mei Pinksteren
zo   9.30 u. Mook Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

di  26 mei Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 28 mei Molenhoek 9.00 u. Mis
vr  29 mei Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede in de wereld

Kerktaxi
De kerktaxi in de parochies MMM brengt mensen naar de eigen kerk of 
naar een buurtkerk. Wilt u rijden of gereden worden, bel dan met de 
contactpersoon in uw eigen dorp:
Middelaar: vacature
Mook: Michiel Bakker, 06 202 125 48
Molenhoek: Marian Hax, 024 358 17 30
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Algemene gegevens parochie H. Antonius Abt

E-MAILADRESSEN

Algemeen
administratie@parochieantoniusabt.nl
kerkbestuur@parochieantoniusabt.nl
communie@parochieantoniusabt.nl
webmaster@parochieantoniusabt.nl

Contactpersonen Kerklocaties
venzelderheide@parochieantoniusabt.nl
ottersum@parochieantoniusabt.nl
milsbeek@parochieantoniusabt.nl
middelaar@parochieantoniusabt.nl
mook@parochieantoniusabt.nl
molenhoek@parochieantoniusabt.nl

Contactpersonen uitvaarten
uitvaart-venzelderheide@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-ottersum@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-milsbeek@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-middelaar@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-mook@parochieantoniusabt.nl
uitvaart-molenhoek@parochieantoniusabt.nl
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CONTACT
Sacristie Ottersum, St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum, tel. 06 42988576, 
alleen tijdens openingstijd: dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u 
doorgeven aan de ledenadministratie via 
administratie@parochieantoniusabt.nl
Website: www.parochieantoniusabt.nl 

PASTOOR
Pastoor Theo Miedema, De Hove 1, 6585 AN Mook
E-mail: pastoor@tmiedema.nl
Tel. 024 6961390 (eerst dit nummer bellen).
Indien dringend contact nodig: 06 48465001
Bij geen gehoor: 06 23766873 (parochietelefoon Vera Dijkman)

KERKBESTUUR  St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
E-mail: kerkbestuur@parochieantoniusabt.nl
Voorzitter: pastoor Theo Miedema
Vicevoorzitter: Rob Peperzak
Secretaris: Jacq Thomassen-Mans
Penningmeester: Rob Peperzak
Gebouwen / onroerend goed: Wim Thoonen
Lid: André Kolodziejak
Extra leden: vacatures 

PAROCHIENIEUWS
Redactie: Elena Jongen (red. Mol.) en Hans Derks (red. Mid.)
Volgende uitgave: 30 mei  2026
Kopij parochieblad: vóór 14 mei 2026  inleveren eljongen@xs4all.nl 
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MIDDELAAR – postadres: Dorpsstraat 49, 6587 AW Middelaar (pastorie).
Kerngroep Middelaar: Hans Derks,  06 53317597; Diny Rohrbach, 
06 21357946; Hanny Janssen-Hendriks, 06 49848234,
Carla Wienhofen, 06 38373223 .
Misintenties: Lia Leijen, Dorpsstraat 18, 6587 AZ Middelaar, 024 6962888, 
lia.leijen@ziggo.nl 
Contactpersoon uitvaarten: Diny Rohrbach, 06 21357946.
Contactpersoon kosters: Wienand Wienhofen, 06 22306791.
Rek.nr. Parochie Mid.: NL19RABO0131632884; pastoraat en kerkgebouw.
Brigidafonds Par. Mid.: NL25RABO0131621815 alleen kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie Middelaar: 824110547.

MOOK – postadres: De Hove 1, 6585 AN Mook (pastorie).
Kerngroep Mook: Sjaak Lucassen, 024 6962976; Yvonne van Rooij, 024 
8458029; Wim Thoonen, 06 51452184
Koster: Michel Voet, 024 6962469 / 06 45146492.
Misintenties: tel. 06 23766873.
Contactpersoon uitvaarten: Michel Voet, tel. 024 6962469; 06 45146492 
Rek.nr. Parochie Mook: NL51RABO0131614266; t.n.v. Parochie St. 
Antonius Abt, Mook. Pastoraat en kerkgebouw. 
ANBI-nummer parochie Mook: 2575528.

MOLENHOEK – postadres: Stationsstraat 62, 6584 AW Molenhoek.
Kerngroep Molenhoek: Will Theunissen, 024 3584589; Elena Jongen, 024 
3583181.
Koster-contactpersoon: Elena Jongen, 024 3583181.
Misintenties: molenhoek@parochieantoniusabt.nl of Elena Jongen 024 
3583181 of woensdagochtend in de sacristie van 10.00 tot 11.30 uur.
Contactpersoon uitvaarten:  Elena Jongen, 024 3583181.
Sacristie open: op woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur.
Rek.nr. Parochie Mol.: NL86RABO0131631969; pastoraat en kerkgebouw. 
Steunfonds Par. Mol.: NL30RABO0131654608; NL41INGB0005240386 
alleen kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie Molenhoek: 824114607.
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